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REDACTIE

Inhoud

Na de vakantie in eigen land krijg ik nogal eens de vraag of
het niet te nat was. Nee zeker niet, tussen de buien door

scheen de zon en ook al liet deze zich niet voortdurend Jaargang 6, nr. 8, september 2021
zien ook zonder zon kon ik volop —

genieten van de bloeiende bloemen, de = 'ff

hei, de bossen en de mooie fietspaden =

in ons eigen land. Prachtig toen ik = Inhoud en redactie
onverwachts langs een bord fiets met .

een grappige tekst over de zon. —— dezon begroet ons QVERAToRyg

Op het moment dat de weersvoor- = iy i SO Ao

spellingen slecht waren kozen we voor g il ol

een bezoek aan een museum in ~ snij wat brood | Hanneke Overduin
Groningen voor het eerst met onze il eoskoaingll

oudste kleinkinderen. Bijzonder, omdat = Ds. Gert Wijnstok

daar een gedeelte speciaal voor TiAmm——

kinderen was ingericht, de kinder- S Ds. Hanneke Diermanse
biénnale. Toen wij vertelden dat we naar een museum .

gingen, waren ze niet enthousiast, maar achteraf hebben PKN-nieuws

zij, en zeker ook Frits en ik, erg genoten. Kerlrentineesters

Met een vriendin ben ik later nog naar het Drents museum

geweest waar ik zelf erg werd getroffen door de Diaconie / ZWO
schilderijen van Henk Helmantel. Zeer realistisch en zo'n

herkenbare schilderstijl. Bij het werk “Een doosje uit Verkenningscommissie

Taiwan" schreef hij een tekst:

Rond het kerkelijk erf
In memoriam

Open kerk /

Cultureel festival

12 september

Bij de vieringen

Mooi dat ik er op gewezen werd om niet alle schilderijen te Leesrooster
bekuken, maar er juist enkelen uit te klgzen om beter te Vieringen
bekijken. Daarom de foto van het doosje.

Colofon
Ik hoop dat u bij het lezen en ook het bekijken van dit

Baoken ook geniet van de inhoud, zoals ik gedaan heb van Achterpagina
kleine dingen die in mijn vakantie op mijn pad kwamen.

Helaas is de rubriek in gesprek met ... komen te vervallen.
Deze komt de volgende keer weer aan de orde.

] Bij de voor- en achterpagina:
Wil Mandersloot
Foto's van de dienst op deijsbaan in

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl Okkenbroek:

Reacties kunt u sturen naar _
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl Foto's: Frits Mandersloot




Wat maakt het leven goed? Die vraag komt
geregeld aan de orde als ik in gesprek ben met
patiénten in het ziekenhuis. Waar val je op terug
als het qua gezondheid niet zo goed gaat?

‘Het leven is goed, als ik kan genieten van de
kleine dingen. Een grapje maken met iemand
die de koffie komt brengen. De vogel op het
dakterras, die zo druk in de weer is. En ik ben blij
als er bezoek komt!

‘lk ben mijn vrijheid gewend en ga graag de
natuur in. Daar ben ik in mijn element. Ik wil nog
zoveel, maar mijn lichaam kan het niet meer. Dat
is moeilijk. Ik realiseer me nu hoe goed ik het
eigenlijk heb gehad, dat ik zolang alles kon. Ik
vond het vanzelfsprekend, maar dat is het niet!

‘Wat het leven goed maakt, is als ik wat voor een
ander kan doen. Dat kunnen kleine dingen zijn.
Mijn kamergenoot helpen met de telefoon.
Luisteren naar iemand die het moeilijk heeft.
Spullen geven aan iemand die het goed kan
gebruiken. Dat doet mij ook goed!

‘Al die tijd dat ik met COVID onder zeil lag op de
IC, hebben zij over me gewaakt. Ze waren er
iedere dag. Hun liefde heeft me er doorheen
geholpen. Die verbondenheid met elkaar, dat
maakt het leven de moeite waard. Als ik het nu
zwaar heb, dan denk ik daar aan’

‘Mijn geloof. Als ik dat niet had, dan wist ik niet
waar ik de kracht vandaan moest halen. Het is
goed, hoe het ook komt. Ik heb er vrede mee!

lUalt maakt het
leven goed?

‘lk maak me zorgen, niet over mezelf, ik heb een
goed leven gehad, maar over de wereld. De
toenemende coronabesmettingen, de
overstromingen, de bosbranden. Ik moet niet te
veel naar de nieuwsberichten kijken, dan word ik
somber. Mensen zijn te veel op zichzelf gericht.
We zullen stappen terug moeten doen in onze
manier van leven en weer leren om in de
eenvoud het geluk te vinden!

Wat maakt het leven goed? Daar is niet één
antwoord op te geven. Een periode van crisis of
ziekte kan ons doen stilstaan bij de vraag naar
het goede in het leven. Het goede wordt
ervaren, dan weer gezocht. Het wordt geleefd.

Ik wens u van harte het goede toe!

Anna van der Maas
geestelijk verzorger Deventer Ziekenhuis

VERPLEGERS

Posibus 1045
6807 BA Armhern
wrwen Iomsje

LIG JE
IN HET ZIEKENHUIS

VRAGEN ZE OF HET
GOED MET JE GAAT

Loeye
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Met de kracht van waterdruppels

Ik weet niet of u dat ook hebt maar ik heb deze zomer met zorg gekeken naar wat er
in de wereld gebeurt. Zowel overstromingen als bosbranden door een veranderend
klimaat, een corona-pandemie die steeds weer de kop op lijkt te steken, verharding
in sociale media, bestuurders die tegenover elkaar blijven staan in plaats van samen
te werken. Veel grote vraagstukken die om oplossingen vragen, maar oplossingen
die in de praktijk niet of moeizaam en vaak veel te langzaam gerealiseerd worden.
Om moedeloos van te worden.

Maar ook zag ik mooie voorbeelden van mensen die niet bij de pakken neerzitten,
maar er voor kiezen om te doen wat ze kunnen om aan oplossingen bij te dragen.
Kleine bijdragen soms, maar die samen uiteindelijk toch een verschil kunnen maken. Zoals simpele
waterdruppels uiteindelijk in staat zijn een gat in een steen te slijten.

Zo kwam ik het initiatief Land van Ons tegen (www.landvanons.nl). Een initiatief van burgers om,
verenigd in een cooperatie, landbouwgrond te kopen voor herstel van biodiversiteit en landschap.
En die grond weer in gebruik te geven aan boeren die
met 0og voor natuur en omgeving hun bedrijf willen
runnen. Mooi om te zien dat hier mensen niet
wachten op grote oplossingen van de overheid of
andere partijen maar vanuit eigen initiatief en samen
doen wat ze kunnen om oplossingen dichterbij te
brengen. Voor henzelf, hun kinderen en kleinkinderen,
de volgende generaties.

Ook op ons kerkelijk erf kunnen we vertrouwen op de
kracht van dit soort waterdruppels. Mooie
voorbeelden daarvan worden gedeeld binnen de
dorpskerkenbeweging. Ook wij denken na over de
vraag hoe we de komende jaren mooie nieuwe
waterdruppels kunnen laten vallen in ons dorp. Formeel heet dat een nieuw beleidsplan, maar
verwacht niet in dit plan precies te lezen wat we de komende 4 jaar gaan doen als kerk. Het wordt
geen blauwdruk met oplossingen voor alle problemen. Veel meer hoop ik dat het plan ons zal
inspireren om in onze dorpen waterdruppels te zijn die zorgen voor verandering. Niet in één keer
maar door met elkaar vol te houden. Waarbij iedereen mag doen wat in zijn of haar vermogen ligt.

Frits Mandersloot

Met een knipoog

Hoewel we nog met corona-maatregelen te maken hebben raken we wat onze diensten betreft
weer gewend aan elkaar zien en spreken. Al is het op anderhalve meter. Tijdens de vakantie
kwam ik onderstaande oplossing tegen om te waarborgen dat we 1,5 m afstand houden.




HANNEKE OVERDUIN

werkdagen
maandag, dinsdag
en donderdag

tel. 0570 - 85 46 52
mob. 06 509 681 34
van 9.00-10.00 uur

of van 17.00-18.00 uur

hanneke.overduin@gmail.com

Bidden

Toen mij in het pastoresoverleg gevraagd werd waar ik in 't komende Baoken over zou gaan
schrijven, antwoordde ik spontaan over ‘bidden’. Dat had twee redenen: in de Trouw-bijlage
van zaterdag 7 augustus had daar een stuk over gestaan wat mij intrigeerde.

Daarnaast ben ik ook ‘gepakt’ door het Onze Vader (verborgen) van Huub Oosterhuis.

Een lied dat ik in de dienst van 1 augustus j.l. liet horen en waarvan ik de tekst (zoals beloofd)
hierbij ook afdruk.

Bidden dus. Geen makkelijk maar wel een mooi thema en
geloofsbegrip om mee aan de slag te gaan.

In het interview van Stevo Akkerman met priester-in-ruste
André Zegveld wordt bidden als ‘aandachtig leven’
omschreven. En daar kan ik me eerlijk gezegd wel in vinden.
Als ik bid om Gods ontferming voor mensen die het water aan
de lippen staat, dan is het ook een aansporing aan mijzelf en
aan ons allen om deze mensen niet te vergeten. Om te blijven
werken aan een betere wereld. Of om het met de woorden
van Huub Oosterhuis te zeggen: “Uw naam worde zichtbaar in
ons”

Bidden is dan ook ‘leven met God' Leven vanuit Zijn verbond,
Zijn Liefde voor de aarde en de mensen. “Uw koninkrijk kome
op aarde, uw wil geschiede”.

In het vertrouwen dat God hoort en met Zijn Geest steeds
weer mensen inspireert om die woorden te doen. Zoals het al
meer dan 2000 jaar gebeurt!

Bidden heeft voor mij dan ook alles met vertrouwen te
maken. Vertrouwen in de Liefde, die eens zal overwinnen.
“Van U is de toekomst, kome wat komt”

Ik hoor u haast zeggen: ‘Maar stel je dan nooit vragen aan
God"? Waarom gebeurt dit? Waarom dat? Waarom hij?
Waarom zij? Waarom God?

Ja, natuurlijk borrelen die soms bij mij op in mijn wanhoop en mijn verdriet. Tegelijkertijd weet ik dat
God het lijden en het kwaad niet wil en met ons mee huilt om al die pijn.

Ik ben bij je, is dan zijn antwoord. En daar houd ik me aan vast. Vaak word ik stil en voel ik weer
ruimte in mijzelf ontstaan door de lading van deze vertroostende woorden.

Ik hoop dat dat voor u ook mag gelden.

‘Want bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens — en de mens verandert de wereld!’
(Albert Einstein, 1879-1955)

Dat het zo moge zijn.

Hartelijke groet, Hanneke



GERT WIJNSTOK

werkdagen
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Genjeten van genoed

Al een kleine twintig jaar komen wij elke zomer wel op RCN De Noordster in Dwingeloo.

Eerst vierden wij daar lange tijd als gezin de zomervakantie. En de laatste paar jaar komen we
er voor een weekendje weg met mijn twee broers c.s. Altijd tref ik daar dan ook twee goede
bekenden die hier al veel langer hun vaste stek hebben.

Zaterdag 7 augustus

Rond het middaguur loop ik hen tegen het lijf en
wandel ik met hen mee naar hun groenrijke
kampeerplek voor een praatje. Ondanks de
weersvoorspelling is het best lekker weer en
wisselen we heerlijk buiten de laatste nieuwtjes
uit. Natuurlijk noemen we ook weer hoelang we
nu al op De Noordster komen. “Weet je,” hoor ik
dan, “het is zoals ik laatst een keer ergens las.”
Ergens had deze vriend van De Noordster in drie
woorden gelezen, wat deze plek voor hem
betekent: ‘Genieten van genoeq'’!

Maandag 9 augustus

Met enige weemoed rijden we de tweede helft
van de morgen terug naar Bathmen. Onze
zomervakantie is nu echt voorbij. En hoe
leuk-mooi-boeiend mijn werken ook is, ik moet
bij zo'n nieuw begin tach altijd even denken aan
wat mijn collega in Ridderkerk altijd zei:
“Vakantie is het echte leven!”

Dan horen we op het nieuws van elf uur het
eerste bericht over het alarmerende
klimaatrapport dat die dag verschijnt.

Code rood!!! Dat kon ook niet anders na vier
weken goed weer, maar wel met soms heel harde
regen. In het weekend van 24-25 juli was
daardoor de ijsbaan in Twijzel nu eens in de
zomer onder water komen te staan. En zou je
daar nog met humor naar kunnen kijken, de
eerdere overstromingen in Limburg, Belgié en
Duitsland hadden al voor veel ellende, chaos en
dood gezorgd. Zoals ook de hitte In Turkije en
Griekenland, gepaard gaand met bosbranden, in
menig zondags Kyrie-gebed zal zijn genoemd:
‘Heer, ontferm U, we houden ons hart vast!’

De Noordster

v

WELKOM WILLKOMMEN BIENVENUE WELCOME =

Dinsdag 10 augustus

Ik lees hardop de twee Bijbelgedeeltes die voor
komende zondag als Schriftlezing staan
aangegeven: Nehemia 9:9-21 en Johannes
6:30-40. Dat doe ik altijd zo: elke voorbereiding
van een kerkdienst begint voor mij met het
hardop lezen van de teksten uit de Naardense
Bijbel. Vertaler Pieter Oussoren geeft hierin geen
makkelijk leesbaar Nederlands, maar een heel
letterlijke vertaling uit het Hebreeuws van het
Eerste Testament en het Grieks van het Tweede
Testament. Zo letterlijk dat de woorden, zeker de
eerste keer, altijd struikelen in mijn mond. En dat
is precies de bedoeling! Want waar ik struikel,
weet ik inmiddels uit ervaring, zou de tekst mij
weleens iets te zeggen kunnen hebben.



Bijbelteksten zijn niet om snel met je ogen te
lezen, maar om in je mond te beproeven als het
proeven van eten. Je laten verrassen door
nieuwe gerechten, nieuwe smaken leren
waarderen en vaak ook heel goed kauwen! Op
die manier kunnen die teksten je voeden, zoals
ze al zoveel mensen eeuwenlang hebben
gevoed, gevormd, getroost, uitgedaagd,
geinspireerd, bemoedigd.

Donderdag 12 augustus

Heen en weer reizend op mijn Twijzel-dag kauw
ik verder op het hemels brood. Het voedt mijn
nadenken over die twee woorden die je allebei
zo verschillend kunt omschrijven en beleven.

Of juist schrijnend mist als het kwaad goede
mensen treft.

Ik denk dat onze Bijbelse verteltraditie echt
voeding kan geven aan onze houding ten
aanzien van de toekomst van onze planeet. En ik
verbeeld me daarbij dat juist ook de kerkelijke
gemeente de ruimte is om onze angst te uiten
zonder in somberheid te vervallen en creatief te
worden zonder een moralisme dat voorbijgaat
aan bijvoorbeeld het alledaagse leven op de
boerderij en geen recht doet aan boeren en
boerinnen.

GERT WIJNSTOK

Zo proef ik het manna uit Nehemia 9 en het
brood uit Johannes 6. De teksten geven me deze
keer te eten van woorden over voedsel zelf.

Van Jezus die zichzelf ter sprake brengt als “het
brood des levens”. En ik merk dat al die woorden
zich meteen vermengen met die drie woorden
van het afgelopen weekend:

genjeten van genoeqd!

)

| Dwingelderveld bij RCN De Noordster

Vrijdag 13 augustus

Ik google de drie woorden ‘genieten van genoeg’
en lees ontroerd dat dit de titel is van een boekje
van Martine Vonk. Vol overgave pleitte zij voor
een duurzame levensstijl, waarbij haar geloof
een onuitputtelijke inspiratiebron was. Ernstig
ziek overleed ze november 2019 in de leeftijd
van 45 jaar. Zelfs vanuit haar ziekbed was ze voor
velen nog een inspirator en steun.

Maandag 16 augustus

Eerlijk en wat oneerbiedig gezegd ervaar ik de
eerste preek (om dat woord maar te gebruiken)
na de vakantie altijd als een, met een etensbeeld
gezegd, eerste pannenkoek. Maar op dat
wonderlijke slotvers 21 uit Nehemia 9 blijf ik nog
wel een tijdje kauwen, waar tot de ENE wordt
gezegd:

Ds. Gert Wijnstok

PS Tijdens het laatste vakantieweekend op RCN De Noordster maakte ik een filmpje hiervan voor

mijn serie van veertig sterretjes. Je kunt dit vinden op YouTube, Sterretje 17: RCN De Noordster.




HANNEKE DIERMANSE

werkdagen
dinsdag, woensdag, donderdag

| tel. 06 125 302 81

, predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Heeft u hem gezien? De zomerexpositie in onze
kerk? Een gevarieerde verzameling van plm. 20
schilderijen van creatieve dorpsgenoten.
Prachtige vergezichten, landschappen, dieren,
bloemen en portretten ... mooil

Zullen de kunstenaars op vakantie zijn geweest
ver van huis? Of is hun werk vrucht van
aandachtig kijken thuis, in de eigen tuin en
omgeving? Juist dan, als we ons wat minder
doelgericht bewegen, kun je zomaar verrast
worden door wat je ziet.

Zo waren wij met vakantie in Friesland en
Drenthe en genoten al fietsend en lopend van de
mooie natuur. Zomaar, laat op de avond nog een
rondje hei, nog even weg op de fiets en de nog
laaghangende warmte van overdag langzaam-
aan zien overgaan in wonderlijke lichte nevels die
als een langzame dans voortbewegen over het
pad. Een heerlijke grasgeur van een net gemaaid
veld en plotseling twee reeén die
rustig oversteken.

Deze omschrijving klinkt als een
mooi schilderij. Maar schilderen
met woorden gaat mij beter af
dan met verf ().

Van eigen
grond

Wees wel:kom

Ook de startzondag van 12 september nadert nu
met rasse schreden. Elders in dit blad vindt u hier
meer informatie over. We kijken uit naar een
mooi en inspirerend seizoen waarin we samen
kunnen vieren, leren en dienen en we als kerken
van en voor onze dorpen en daarbuiten van
betekenis kunnen zijn.

Het jaarthema van de PKN geeft daarin
vertrouwen: 'Van U is de toekomst

In de kerk van Workum las ik op een grote poster
onderstaande tekst. [k maakte er een foto van om
de woorden niet te vergeten ...

Wees wel:kom in de vieringen van onze
kerken!

Ds. Hanneke Diermanse

Hier is een stoel voor wie moe is.

Hier is hoop voor wie verdwaald.is,

Rin de maand

Het einde van de zomervakantie
is in zicht. De r zit weer in de
maand: septemberrr.

De dagen worden korter, het zal
eerder donker worden, kouder
ook en nog even en de verwar-
ming gaat weer aan. De eerste
bladeren vallen en de herfst zet
in. Scholen zijn weer begonnen
en studenten kunnen weer fysiek
les volgen op mbo-scholen,
hogescholen en universiteiten.
Ook in onze dorpen gaan steeds
meer deuren open en komt er
meer ruimte voor sociale en
culturele activiteiten. Prachtig
dat dit allemaal weer kan!

en bid.

En als je dat niet kan,

Hier is liefde voor wie vol wrok s,
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je thuis zoals je bent,
Sta even stil, sluit je ogen,

want in de stilte

hoor je de echo van Gods Woord,
Ga zitten en hol jezelf niet voorbij.
Vouw je handen

€n open je hart

w

A
als je niet geloven kan omdat je pijn hebt

ga dan van hier
met deze groet

“Vrede en alle goeds”




Berichten van de Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk in Nedetrland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een

greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

18-26 september;
PAX Vredesweek

p " T ﬂ M, protestantse

. ’ Kerk

WAT DOE /) IN
VREDESNAAM?

Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar
niets is minder waar. Het vraagt
onze blijvende aandacht. Tijdens
de PAX Vredesweek komen daar-
om elk jaar honderden verschil-
lende lokale activiteiten samen in
één nationale Vredesweek. Dit jaar
is het thema van de week 'inclu-
sief samenleven’ Hoe kunnen we
herkennen waar mensen uitge-
sloten worden, en recht doen aan
iedereen?

>> vredesweek.nl

Vindplaats van

geloof, hoop en liefde

| even in vertrouwen:
hoe doe je dat?

We kunnen ons als mensen eindeloos zorgen maken. Over
ons geluk en ongeluk, over ons werk en onze carriere, over
onze kinderen en kleinkinderen, over onze gezondheid en
ons sterven. Als reactie daarop proberen we vaak kramp-
achtig ons leven te sturen.

De Bijbel laat ons zien dat er ook een andere houding
mogelijk is. Een houding van vertrouwen en overgave, in
de wetenschap dat de toekomst in Gods hand is. Maar hoe
leren we om te leven in dat geloofsvertrouwen? Lees meer
over dit thema op petrus.protestantsekerk.nl en bestel de
gratis Petrus-uitgave!

>> petrus.protestantsekerk.nl/vertrouwen

Protestantse Canon

Het kerkgebouw, de taal,

de muziek... Soms weet je
meteen: ditis typisch een
protestantse gemeente. Er
zijn veel symbolen, woorden,
gebruiken, voorwerpen en
mensen die de Protestantse
Kerk hebben gemaakt tot
wat ze is. Onder de noemer
#protestants werkt Petrus
daarom aan een protestantse
canon. Bekijk de canon-in-
wording alvast online!

>> petrus.protestantsekerk.nl/
protestants

(foto: Tom Stanowicki)




De Zondagschool en de Jeugdkerk in Bathmen

Eerste terugblik met ondersteuning van onder andere Riek, Mieneke, Tonny en Gerrie:

De zondagschool is ongeveer begonnen omstreeks het einde van de oorlog in 1945.

De zondagschool in Harfsen heeft overigens een aantal jaren geleden 125 jaar bestaan.
Jaap Commijs was voorzitter van de zondagschool voordat Tonny in 't Hof voorzitter werd.
Vergadering van de leiding van de zondagschool was vaak met iemand van de Jeugdkerk
samen. De ene maand was er vergadering en de daaropvolgende maand was er een studie
avond. Er was zowel in Bathmen als in Loo zondagschool. Ook waren er Kinderneven-
diensten en was er “Samen naar de Kerk” Frits Volkers met zijn schildersladder een boom
met herinneringen. Een buitenochtend als afscheid van het seizoen, melkbussen gevuld
met ranja en/of soep en er was ook koek voor iedereen. Met speurtocht buiten op de deel
bij Janneke van Schooten of bij Gerrie Meyer. Vele herinneringen en verschillende foto’s van
Riek in 't Hof, Mieneke Jansen, Tonny in 't Hof en Gerrie Meijer. Van Gerrie kreeg ik door dat
ze van rond 1990 tot 2007 als leiding was verbonden aan de zondagschool.

Riek in 't Hof bezocht als kind de zondagschool in Harfsen omdat Bathmen toen nog geen
zondagschool had. In - of net na - de oorlog waren er mensen in Bathmen die hiermee
begonnen. Twee namen werden genoemd, namelijk de wijkverpleegster, zuster van de Leer
en mevrouw Willie Brehen.

De zondagschool werd in de beginjaren gehouden in de Leerkamer van de kerk, nu de
garderobe. Later onder andere in het clubhuis bij de pastorie, vervolgens in de Kerkmars, de
Dorpsschool, in een zaaltje van Braakhekke en in de Looschool. Enkele namen van de
leiding in de beginjaren zijn meester Prijs, meester van Stralen, Groot Nibbelink, dhr. Stegink
en dhr. Commijs. De groep leidinggevenden bestond in latere jaren uit ongeveer 30
personen. Elke zondag was er zondagschool met uitzondering van de schoolvakanties.
Daarnaast waren er ook bijzondere diensten, bijeenkomsten als Kerstdienst en Paasdienst
en ook de afsluiting van het seizoen.

Dat laatste werd meestal
buiten gehouden als het
weer het toe liet. De
leiding hield zich aan
het rooster en maakte
gebruik van “Kind op
Zondag”. Er kwam een
moment dat we met de
oudste groepen naar de
kerk gingen, de Kinder-
nevendienst. In de
beginjaren was de
zondagschool op
zondagmiddag, later
werd het na de
kerkdienst gehouden en
nog weer later was er
zondagschool tegelijk
met de kerkdiensten.
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Kerstfeest: een grote
boom kwam in de kerk
met echte kaarsen.

Frits Volkers kwam dan
met zijn lange en grote
schildersladder om de
boom te versieren, hij
was met zijn ladder
daarbij onmisbaar. Zo
nu en dan gaven niet
alleen de kaarsjes licht
maar ook de takjes van
de boom! De kinderen
hadden op dat moment
meer aandacht voor de
boom dan voor het e, :
kerstverhaal. . L

In het begin organiseerde de kerkenraad het kinderkerstfeest. Kinderen uit de hele kerkelijke
gemeente werden uitgenodigd en kregen een boekje mee naar huis. Ook ontbrak een zakje
met daarin een sinaasappel, een appel, een banaan en nog een reep chocolade niet!

Er werd door de hele gemeente gecollecteerd voor deze dienst door de belijdeniscatechisan-
ten. Later nam de zondagschool deze taak over van de kerkenraad. ledereen was van harte
welkom op de Kerst- en Paasdiensten, maar de uitnodigingen waren aan alle kinderen
gericht! Later verdween deze gewoonte overigens. In een volgend BAOKEN kunt u meer
over de geschiedenis lezen.

Anton Ploeg, secretaris van het College van Kerkrentmeesters

Onderhoud Dorpskerk Bathmen
Vervanging dakgoot

In mei tijdens een zware regenbui kon je niet meer de deur van de consistorie uitlopen
zonder heel veel water over je heen te krijgen! Het was al snel duidelijk dat de dakgoot van
het consistoriedak zo lek als een mandje was. Medewerkers van Monumentenwacht, die
dezelfde week nog voor inspectie van het kerkgebouw aanwezig waren, hebben toen voor
nood het grootste gat dicht gemaakt.

We hebben daarna de
firma Veldwachter B.V.
opdracht gegeven om
de goot compleet te
vervangen. Ze hebben
deze reparatie, zoals op
de foto hiernaast is te
zien, in de tweede helft
van mei uitgevoerd. De
verwachting is dat deze
goot het minimaal 20

jaar uithoudt.
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Voegwerk koor

Op verschillende
plekken van de
muren van het koor
was het voegwerk,
door weersinvloeden,
in slechte staat.
Hierdoor is het risico
groot dat de stenenin
de winter stuk gaan
vriezen, dit was al op
één plek gebeurd.

Om verdere schade te
voorkomen hebben we de
firma HardijkBouw B.V.
opdracht gegeven om de
plekken waar het voegwerk
beschadigd is te voorzien van
nieuw voegwerk. Dit was toch

wel een behoorlijke klus omdat
eerst de oude (beschadigde)
voegen verwijderd moesten
worden (zie foto).
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De muren van het
koorgedeelte kunnen er
nu weer jaren tegen!
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Zomerpakkettenactie 2021

Dit jaar hadden we als Diaconie besloten om
gezinnen in onze eigen omgeving, Bathmen
Okkenbroek te verrassen met de zomerpakketten
actie. Met hulp van onder andere een aantal
gemeenteleden hebben we als Diaconie weer een
paar goed gevulde tassen met allerlei spullen voor
de zomervakantie weggebracht naar gezinnen die
vanwege financiéle beperkingen of andere
omstandigheden niet op vakantie kunnen. We
hebben geprobeerd voor alle gezinsleden een
verrassing mee te brengen. Het waren gezinnen
met kinderen variérend in leeftijd van 4 tot 14 jaar.
De jongste meisjes waren erg blij met o.a. een
poppenbad, wandelwagen met pop, tafeltent,
puzzel en allerlei leuke meidendingetjes. De
jongens kregen een trekker met wagen,
voetbalshirt, Playmobil etc. Voor de oudere
jongens is het soms wat lastig iets te vinden, maar
van voorgaande jaren wisten we dat het turnball
spel vaak heel welkom is.

En inderdaad was ook de jongen van 14 die we
bezochten erg blij met dit gloednieuwe spel.

De cadeautjes werden aangevuld met nog wat
puzzelboeken voor de vakantie, tijdschriften en
wat lekkers voor de ouders. Daarnaast natuurlijk
ook ijshonnen voor het hele gezin, te besteden als
uitstapje in onze eigen gemeente bij de
plaatselijke horeca.

Het was heel leuk om deze gezinnen, zo net voor
de vakantie te verrassen.

We hebben opnieuw gezien, hoe de zomerpak-
kettenactie een zeer welkom en hartverwarmend
doel is. Volgende zomer gaan we ons hier zeker
weer voor inzetten!

Mocht u hier aan mee willen doen, of mensen
kennen die wij volgend jaar met deze actie
kunnen verrassen, dan kunt u dit aan één van de
diakenen doorgeven.

Elleke Brinkman en Rikie Oude Weernink

ZWO

Bij mezelf merk ik een zekere luiheid op. Zomertijd en corona alles ligt stil en mijn
geest lijkt het wel goed te vinden. En als ik langs de Schipbeek naar het zwembad
fiets zie ik de overweldigende bloemenpracht en spreek ik met de overleden K.

Schippers: ‘Als ik dit in lerland zag zou ik het met heel andere ogen bekijken. Maar
nu pakt het me ook hier beet. Bewonder. Hou het vast. Kijk, voel en geniet. Hier in

ons land.

Maar die ander dan? Die Afghaan in het nauw? De Haitiaan op de puinhopen?
Soms denk ik dat het alleen bij bidden en aan hen denken blijft. En soms een
beetje geld. En ik huil met hen. En verder? Bidden en lopen rondom de
regeringsgebouwen las ik vanmorgen in de krant. Het staat me tegen.

Maar toch is het een vorm van meeleven, die respect afdwingt. Gelukkig geen
onverschilligheid. Ramses Shaffy verwoordde het zo goed: het zijn werkwoorden.
Laten we er iets mee doen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Maar

niet zonder ons allemaal.

Gera Ploeg

Waar gaat ons project dit jaar ook al weer over?

Kansarme kinderen in Zuid-Afrika, een praktijkvoorbeeld

Kinderwerker Sue werkt met hart en ziel voor kansarme kinderen zoals Kgaugelo. Ze heeft hem leren
kennen via het bijbelonderwijs op school. Ze helpt hem nu met huiswerk en ze geeft hem
zelfvertrouwen via theater, muziek en kunst. Over een paar jaar zal jongerenwerker Zakhele Kgaugelo
begeleiden tot zijn schoolexamen en volwassenheid. Want Sue en Zakhele blijven de kinderen die zij
steunen trouw! Kerk in Actie steunt het jeugdwerk van de christelijke organisatie PEN in Pretoria,
Zuid-Afrika. Helpt u mee om meer kinderen zoals Kgaugelo zo'n kans te bieden? Met uw bijdrage
brengt u licht in het bestaan van meer dan duizend kansarme jongeren uit Pretoria!
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VERKENNINGSC(

Bericht van de Verkenningscommissie Okkenbroek

Een kerkelijke gemeenschap moet regelmatig keuzes maken over tal van onderwerpen.

Denk bijvoorbeeld aan belangrijke onderwerpen als ons beleidsplan, onze financiéle meerjaren-
begroting, een doorkijk naar de toekomst, de vraag hoe we zo goed mogelijk dorpskerk kunnen zijn
midden in en samen met de dorpen. Het zijn belangrijke en steeds terugkerende onderwerpen in
onze kerk.

Eén zo'n onderwerp is ook de toekomstige positie van het kerkgebouw Okkenbroek (en de
bijbehorende pastorie en grond). Wat is de huidige
positie en wat zou een toekomstige positie kunnen
zijn? Qok dit is een ingrijpende keuze en je kunt daarbij
niet over één nacht ijs gaan. Daarom is de instelling van
een verkenningscommissie een goed tussenstation. De
bevindingen van deze commissie moeten er toe
bijdragen dat we als kerkgemeenschap uiterlijk begin
volgend jaar een goed gefundeerde beslissing kunnen
nemen. In opdracht van de kerkenraad brengen we
daarom als verkenningscommissie zo breed mogelijk
de effecten en consequenties in beeld van een drietal
scenario’s:

1. ongewijzigd huidig functioneren.
2. toekomstige verhuur.
3. toekomstige verkoop.

Als commissie vinden we het erg belangrijk dat we op
zo veel mogelijk plaatsen binnen en ook buiten onze
eigen kerkelijke gemeente ons oor te luisteren gaan
leggen.

Openheid en transparantie staan bij ons hoog in ons
vaandel. In Okkenbroek gaan we onder andere in
gesprek met de Stichting Vrienden van de Kerk
Okkenbroek, het bestuur van Ons Centrum, het bestuur
van De Marken c.q. het Naoberhuus en met Plaatselijk
Belang Okkenbroek.

Daarnaast willen we ook de gemeente Deventer
spreken. De gemeente Deventer gaat onder meer over
de leefbaarheid in alle dorpen en is aanspreekpunt voor
allerlei zaken rondom monumenten en religieus
erfgoed.

Kortom: er is in de komende maanden heel veel werk aan de winkel.

We hopen u tijdens de gemeenteavond, die later dit najaar gehouden zal worden, al wat meer te
kunnen vertellen over onze verkenning. Mocht u meer willen weten of hebt u misschien een goed
idee, laat het ons dan weten.

Onze commissie bestaat uit 7 leden, dus u kent er vast wel één of meer van:
Harry Borninkhof, Mientje Bosman, Ria Broekhuis, Hans Mdller, Theo Overduin, Wim Scholthof
en Annie Welgraven.

Wordt vervolgd.
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Koffiedrinken (eerste keer weer) na de kerk, Okkenbroek

r-(:?[mag even aandacht voor de regiokerkendag op 10 oktober

We willen een oproep doen aan mensen, die Vanaf zondag 5 september komt er een aanmel-
graag mee willen doen met het projectkoor dingslijst bij de glazen deur van de kerk in

t.b.v. de regiokerkendag. Net als twee jaar Bathmen te hangen, waarbij u zich kunt
geleden was het projectkoor een welkom opgeven voor:

onderdeel van de dienst. U kunt zich opgeven — De lunch (zo kunnen we inzicht krijgen

bij Ineke Hogeweg per mail: hoeveel broodjes er moeten komen)
inekehogeweg1@gmail.com — Taart bakken voor bij de koffie.

of per telefoon: 0638321566. Wie wil zich hiervoor opgeven?

Namens de voorbereidingscommissie van de PG.Bathmen/Okkenbroek,
Hanneke Overduin en Ineke Hogeweg
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IN MEMORIAM

Dine van Schooten-Reilink

Op 14 juli 2021 gleed uit dit leven weg Egberdina Johanna van Schooten—Reilink.

Zij mocht 95 jaar worden. Dine is geboren en getogen op de boerderij ‘De Klinken’ aan de Klinkenweg
in Okkenbroek. Hier heeft ze samen met haar man Teun en hun kinderen Gerrie en Wim bijna een
heel leven gewoond. Ze hebben het daar goed gehad met elkaar.

Daarom stonden we in haar afscheidsdienst in Okkenbroek stil bij de woorden ‘Wat op liefde is
gebouwd, kent geen vergeten!

Want ook al woonde Dine de afgelopen drie jaar met veel plezier in 't Dijkhuis in Bathmen, het dorp
Okkenbroek zat diep in haar hart. Trouwens haar kinderen met hun partners, kleinkinderen met
aanhang en haar achterkleinkinderen ook. Ze kon je er tot op het laatst alles piekfijn over vertellen.
Het kende geen vergeten!

Zo was het ook met het geloof. Ze was er in grootgebracht en ze heeft het nooit losgelaten.

We stonden dan ook stil in de dienst bij de woorden van Psalm 139, die vertelt over Gods liefde en
aandacht voor ieder mens. Maar ook over het vertrouwen van diezelfde mens in Zijn Schepper.

Vers 18 van deze Psalm eindigt met de woorden ‘Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U-

In dat vertrouwen hebben we Dine op de begraafplaats van Okkenbroek te ruste gelegd.

Hanneke Overduin

Dirkje Groot Haar-in "t Hof

In t Dijkhuis overleed op 20 juli 2021 Dirkje Groot Haar—in 't Hof.

Zij werd 93 jaar.

In een dankdienst voor haar leven, die plaatsvond op maandag 26 juli in de
Dorpskerk van Bathmen, haalden we samen herinneringen op aan haar
fijne maar ook bewogen leven.

Haar vier kinderen, Marieke, Ton, Hennie en Karen, hadden daar een actief
aandeel in.

Ze vertelden van haar liefdevolle betrokkenheid voor al haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen. Maar ook van haar kwetsbare kant als er
soms teveel tegelijk speelde en zij het overzicht dreigde te verliezen.
Gelukkig was haar man, Gerrit-Jan, een baken in zee voor haar én vond ze
veel steun en kracht in het geloof.

Haar trouwtekst: ‘Wij verwachten vol verlangen de Heer, hij is onze hulp en ons schild’ speelde in deze
dienst en in haar leven dan ook een belangrijke rol.

Haar geloof maakte haar dankbaar en krachtig en haar kwetsbaarheid zorgde voor veel onderlinge
verbondenheid. Dirkje was een kostbaar mens, ook in de ogen van God.

Vanuit dat vertrouwen hebben we haar in Bathmen, bij haar man, begraven.

Hanneke Overduin
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Dikkie Lammersen-Vunderink

Na een periode van afnemende gezondheid is op 2 augustus 2021 in het Deventer ziekenhuis
plotseling overleden Dikkie Lammersen-Vunderink. Zij werd 74 jaar. Zij woonde samen met haar
man Tonnie aan de Brilmanskamp 5 in Bathmen.

Op zaterdag 7 augustus hebben we haar met een dienst vanuit de aula van Vredehof uitgeleide
gedaan. In deze dienst stond haar ‘trouw-zijn’ centraal.

De trouw aan haar man, haar familie en haar ouders. Maar ook de trouw aan al haar kinderen,
kleinkinderen en aan haar achterkleinkind. Tenslotte de trouw aan haar vrienden, buren én aan
haarzelf. Want Dikkie was rustig, lief, verzorgend en gastvrij. Ze leefde altijd met iedereen mee en was
betrokken, vertelden haar kinderen Harrie, Ineke en Annelies.

Maar ze was ook trouw aan zichzelf door op haar eigen wijze met haar slechthorendheid haar weg in
het leven te zoeken. Een vrouw, moeder en oma om trots op te zijn!

Deze zelfde trouw zien we terug bij God. Hij leert de mens om zo te leven met elkaar op deze aarde,
opdat het de ander en daarmee ook jezelf goed gaat.

In het vertrouwen dat deze God haar als ‘de goede Herder’ veilig heeft thuisgebracht, hebben wij
haar in Bathmen begraven.

Hanneke Overduin

Willem Jan Markvoort

Op 4 augustus overleed Wim Markvoort in de leeftijd van 68 jaar. Met zijn vrouw Rietje woonde hij
sinds begin jaren negentig aan de Laan van Westerkappeln 7. Geboren en getogen in Dijkerhoek als
tweede zoon in een gezin van vier jongens. Creatief, vindingrijk en technisch zeer kundig gaat hij na
de LTS bij Nido in Holten aan de slag. Wim ontwikkelt zich verder en de hydrauliek wordt zijn wereld.
Na zijn militaire dienst trouwt hij met Rietje en gaat wonen aan het Florisplein in Bathmen.

De kinderen worden geboren en Wim toont zich betrokken vader van Sander, Niels en Kirsten.
Muziek had zijn hart en vol overgave zat hij 45 jaar in de orkestbak bij de Battumse Revue.

Wim was met zijn warme karakter een bruggenbouwer, positief met humor en altijd zorgend voor de
mensen om hem heen. Het maakte hem tot een zeer gewaardeerde collega en betrouwbare vriend
en trotse opa van zijn kleinkinderen.

Tot aan zijn pensioen in 2019 werkte hij met veel plezier bij Motrac.

Een maand later blijkt dat Wim ernstig ziek is. Wim is strijdbaar en doorloopt dapper een traject van
operaties en chemao's. Een intense tijd van hoop en vrees. Het werd ook een bijzondere tijd van
verbondenheid met het gezin, familie, vrienden en collegae en kostbare momenten van gesprekken
en genieten van kleine dingen.

Bij zijn afscheid op 10 augustus in de Dorpskerk werd Wim in woord, beeld en muziek liefdevol
herdacht als een bijzonder mens.

Ds. Hanneke Diermanse
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Het zomerseizoen loopt ten einde en hiermee
komt er ook een einde aan de zaterdagse
openstellingen van onze Dorpskerk en aan
de verrassende zomerexpositie

“Van Eigen Grond”.

Het weekend van 11 en 12 september a.s. is het
Open Monumentendag. Dit weekend worden
door verschillende organisaties in Bathmen,
allerlei sociale en culturele evenementen
georganiseerd. Dit gebeurt in het kader van de
opening van het nieuwe seizoen, na een lange
periode waarin het maar op beperkte wijze
mogelijk was om activiteiten te ontplooien en
elkaar te ontmoeten.

Dit jaar kunt u tijdens Open Monumentendag
onze monumentale Dorpskerk bezichtigen op
zaterdag 11 september van 10.30-16.00 en op
zondag 12 september van 13.00-16.00 uur.
Tijdens deze openingstijden zijn er gidsen in
de kerk aanwezig.

Open Monumentendag wordt op zondag

12 september afgesloten met een meeslepen-
de musical, te spelen door de verteller Kees
Posthumus en de accordeonist Juul Beerta.
Zo mogelijk bestaat er tijdens Open
Monumentendag nog de laatste gelegenheid
om de zomerexpositie “Van Eigen Grond” te
bezichtigen.

CULTUREEL FESTIVAL

Op zaterdag 11 september hopen we in Bathmen
na een lange winterslaap een Cultuur festival te
organiseren. Op die dag zijn er leuke activiteiten
op verschillende locaties. Van 11 tot 12 uur zal de
beiaardier Bauke Reitsma het carillon van de
Dorpskerk bespelen.

Het Cultuurhuus Braakhekke is van 10 tot 18 uur
open met een open podium.
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Rond de wereldwinkel is van alles te beleven. En
in de Dorpskerk zal De Muziekkring Bathmen om
16 en 17 uur concerten verzorgen. Om 16 .00 uur
zal Daan Oostdam een recital geven op de piano
en Duo di Alloro zal verschillende werken van
bekende componisten spelen op de saxofoon.

De concerten worden afgesloten met een hapje
en een drankje. www.muziekkringbathmen.nl




12 SEPTEMBER

‘Bathmen, de musical’ zondag 12 september

Op zondag 12 september spelen verteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda hun
voorstelling ‘Bathmen, de musical’ in de Dorpskerk van Bathmen. De meeslepende muzikale
voorstelling vindt plaats in het kader van een aantal kleine evenementen en de Open

Monumentendag die dat weekend in Bathmen plaatsvinden en gelukkig weer mogelijk zijn!

‘Bathmen, de musical’ gaat over niet minder dan Bathmen, de coronacrisis en de liefde. Tekst en
muziek zijn speciaal voor deze gelegenheid geschreven. Plaatselijke helden, heldinnen, straten en
gebouwen, gewoontes en eigenaardigheden krijgen een plaats in een bewogen liefdesverhaal.
Nieuwe teksten op bestaande musicalliedjes, uit bijvoorbeeld The Sound of Music, West Side Story en
Les Miserables, vertellen het verhaal van twee inwoners van Bathmen. Hun stormachtige liefde dreigt
te stranden op te grote verschillen, coronabeperkingen en ander ongemak. Gelukkig komt het
allemaal goed, want ‘het is een musical’

De finale zal zinderend zijn, een viering van het einde aan de coronacrisis.

Posthumus en Beerda maken vaker ‘gelegenheidsmusicals; over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Posthumus: “Ik gebruik de vaste formule van een musical om mijn verhaal te vertellen,
in dit geval het verhaal over Bathmen. Het dorp is spannend genoeg om er een goed verhaal over te
kunnen schrijven. Musicals spreken aan, door afwisseling van tekst en muziek, ernst en vrolijkheid.
Musicals zijn nooit saai! Tegelijk zijn mijn musicals ook een parodie op het verschijnsel musical: alsof
iets pas leuk wordt wanneer je er een liedje en een dansje in stopt.

De voorstelling begint in aansluiting op de Open Monumentendag om 16.00 uur en wordt
aangeboden door de Dorpskerk Bathmen-Okkenbroek.
Opgave vooraf is niet nodig. Er is ruimte voor tachtig mensen.
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Startzondag 12 september in Okkenbroek

Zoals altijd laten we ook dit jaar de start van het nieuwe seizoen niet onopgemerkt beginnen. Dat
doen we met een speels programma voor jong en minder jong in Okkenbroek onder het motto

‘Ons dagelijks brood: [ O k k b k
enbroe

gem. Deventer

RUST en RUTMTE voor MENS ex NATUUR

Om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen beginnen we op twee locaties met dezelfde korte
viering, waarbij de twee Hannekes en Gert elk op beide plekken fysiek zullen zijn. Daarna zijn we op
het sportveld achter Ons Centrum, waar we in zes verschillende activiteiten bezig gaan met het
thema van de viering. En tot slot is daar een gezellig samenzijn met soep en brood.

Op rij gezet:

09.45 uur: Ontvangst bij Ons Centrum, waar je in een groepje wordt ingedeeld
10.00 uur: Korte viering in Ons Centrum (groep 1-4) of Dorpskerk (groep 5-6)
10.30 uur: Activiteiten achter Ons Centrum

12.00 uur: Gezelligheid bij Ons Centrum met soep en brood

In verband met de planning horen we graag vooraf dat je komt. Opgave via:

—  website van de kerk > kerkkaartje
- Mientje Bosman: mientjebosman@hetnet.nl of: 0570 551208
= Opgavedoos kerk Bathmen (29/9, 5/8), kerk Okkenbroek (5/9)

Kindernevendienst Okkenbroek en Doopviering Bathmen
Gelukkig kan het vaste ritme van de kindernevendienst in Okkenbroek weer worden opgepakt: elke
derde zondag van de maand, eerste keer: 19 september 9.30 uur.

En mooi nieuws is natuurlijk ook dat er weer gedoopt mag worden: zondag 3 oktober in Bathmen.

Deze doopviering wordt voorbereid met doopouders Michiel en Annelies Roeleveld en de werkgroep
van de Kinderkerk.

Wel.kom, offline en online!
Namens het pastoresteam, Gert Wijnstok
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Zondag 5 september 12e zondag van de zomer 14e na Trinitatis

Deuteronomium 4: 1-2, 9-20; Marcus 8:27-9: 1
Rechters 6:36-40 1 Johannes 5:1-5
Zondag 12 september 13e zondag van de zomer 15e na Trinitatis
Jesaja 45: 20-25; Marcus 9 (9): 14-29
Genesis 45:1-15 1 Johannes 4:7-16
Zondag 19 september 1e zondag van de herfst 16e na Trinitatis
Deuteronomium 13: 1-5; Marcus 9: 30-37
Zacharia 14:1-11.16 Openbaring 22:1-6
Zondag 26 september 2e zondag van de herfst 17e na Trinitatis
Numeri 11: 24-29; Marcus 9: 38-50
2 Samuél 23:13-17 Handelingen 6:1-7
Zondag 3 oktober 3e zondag van de herfst 18e na Trinitatis
Maleachi 2: 10-16; Marcus 10: 1-16

Exodus 34:4-9 Romeinen 7:1-6

Johannes 7:1-24

Johannes 7:25-31

Johannes 7:32-39

Johannes 7:40-52

Johannes 8:1-11




In de kerk in Bathmen zijn 60 kerkgangers welkom, in Okkenbroek 25.
Daarvoor is een aanmeldsysteem ingericht, dat vindt u op de website
https://kerkkaartje.nl/pg-bathmen-okkenbroek
Lukt het aanmelden niet dan kunt u zich ook bij de entree van de kerk melden.

De vieringen zijn live — digitaal - te bekijken en te beluisteren via

(77 kerkdienstgemist ol kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.
Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl
voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.
Na de dienst kunt u een kopje koffie / thee blijven drinken!
Zaterdag 4 september
18:30 Avondgebed  Dijkhuis ds. Hanneke Diermanse diaconie en kerk

Zondag 5 september 12e zondag van de zomer

09:30 Eredienst Okkenbroek ds. Hanneke Diermanse KiA: werelddiaconaat
maaltijd van de Heer Ghana

10:00 Eredienst Bathmen ds. H. Dijk (Deventer) KiA: werelddiaconaat
Ghana

Zondag 12 september 13e zondag van de zomer

10:00 Eredienst Okkenbroek ds. Gert Wijnstok PKN: missionair werk
ds. Hanneke Diermanse
mw. Hanneke Overduin PKN: missionair werk
Startzondag, geen dienst in Bathmen WEL  16.00 uur musical
Zaterdag 18 september
18:30 Avondgebed  Dijkhuis mw. Hanneke Overduin Meester Geertshuis

Zondag 19 september 1e zondag van de herfst

09:30 Eredienst Okkenbroek ds. M. van de Berg (Holten) Meester Geertshuis
10:00 Eredienst Bathmen ds. Hanneke Diermanse Meester Geertshuis

Zondag 26 september 2e zondag van de herfst

10:00 Eredienst Bathmen ds. A. Kruithof (Zwolle) PKN: vredesweek Israél -
Palestina

Zaterdag 2 oktober

18:30 Avondgebed  Dijkhuis mw. Hanneke Overduin diaconie en kerk

Zondag 3 oktober 3e zondag van de herfst

10:00 Eredienst Bathmen ds. Gert Wijnstok PKN: kerk en Israél
Kinderkerk en doopviering
10:00 Eredienst Okkenbroek ds. A. Kruithof (Zwolle) PKN: kerk en Israél
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COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

! ‘?'.;l"'f"".ll e

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum kopij inleveren voor

20 oktober
17 november

5 november
3 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 53312594

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB00373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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